16 januari 2025
Balanceren (No Free Run)

Paren is oorlog. Waar het bij Butler/Viertallen vaak om een paar grote spellen gaat, wordt in een
Parenwedstrijd het gevecht op/om elke vierkante millimeter gestreden. Ergo, je gaat lopen
tussenklooien waar het maar kan. Als je de tegenstander een free run geeft (lees: geen strobreed in
de weg legt) dan komen ze negen van de tien keer in de goede speelsoort én op de goede hoogte uit.
Een bekende uitspraak van Berry Westra is bijvoorbeeld: je laat ze niet zomaar 1SA spelen. Ofwel:
als je maar ergens een mogelijkheid ziet om er tussen te komen, doe dat.

Een voorbeeld:
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Het bieden ging ongeveer als volgt:

West Noord Oost Zuid
le Pas 1a Pas
INT Pas Pas ?

Nu kun je gewoon passen als Zuid. En lijdzaam je -90 of zelfs -120 oprapen. Als het om impen zou
gaan zul je dat zeker doen. Een manche voor ons lijkt ver weg dus waarom zou je je nek uitsteken?
Zuid kan er ook voor kiezen om te ‘balancen’; te balanceren in goed Nederlands. Dan zou het
biedverloop zo kunnen gaan:

West Noord Oost Zuid
1e Pas 1 Pas
INT Pas Pas 29
Pas Pas ?

Met korte ¥ had West ongetwijfeld 24 geboden, hopende op een 5-kaart bij de Maat, maar de
vierkaart ¥ vertroebelde het zicht. Oost had geen zin om 2% te gaan verdedigen en ook hij besloot
om te balancen. Oost kan nu een paar dingen doen : 3% bieden, 34 proberen of 2NT* (“kies maar
tussen ¢ en &”).

Deze Oost gokte op een vijfkaart 4 bij zijn maat. Hij bood 34 en zag zijn partner even later down
gaan voor een matige score. Waar een simpel balanceerbodje al niet toe kan leiden ....



Uiteraard loop het ook wel eens niet goed af. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan maar nooit
meer moet balancen. Een oud-Chinees bridge-spreekwoord zegt: “wie niet af en toe tegen een
-/-850 of iets dergelijks aanloopt (lees: een contract doubleert en even later ziet dat het gemaakt
wordt), die doubleert te weinig. In het verlengde kun je hetzelfde zeggen over balancen: wie niet af
en toe tegen -/- 50 of -/- 100 of nog erger aanloopt, die balanceert te weinig.

Balancen doe je in principe na tweemaal Pas. Met andere woorden, als jij zou passen is het bieden
over. Als denkt dat je Maat na tweemaal Pas ook gaat passen en als je dat niet ziet zitten —
bijvoorbeeld omdat je denkt dat zelf spelen meer oplevert dan tegenspelen — kun je pre-balancen.

Een voorbeeld:
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Oost opent met 1INT. Nu kun je als Zuid Passen en hopen dat je ze één down speelt of dat ze hun
(8+kaarts ?) fit in ¥ niet vinden, maar dat ziet er niet aantrekkelijk uit. Je kunt ook pre-balancen; in
de bieding komen voordat Maat besluit om de tegenpartij 1NT te laten spelen. Dat balanceren liep
hier niet goed af. 24 is met ‘normaal’ tegenspel altijd één down en als je niet uitkijkt (een verkeerde
(snit-) beslissing neem in #), ben je zelfs twee down. Sometimes bridge is not fair .....

Soms kan het (pre-)balancen nog een ander — onbedoeld — effect hebben:
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Het bieden ging:

West Noord Oost Zuid
-—- Pas Pas INT
24 ... 4v Pas Pas
Pas

Noord vond zijn hand in eerste instantie geen opening waard (“if u give them a free run ...”). West
bedacht na INT van Zuid dat het tijd was om te balancen (24* = 5k # en een 4k in een minor
(Multi-Landy). Noord kreeg nu een verlichte kijk op het bieden en bedacht dat 4% een ‘good shot’
was. Aan de meeste tafels werd Zuid leider in een ¥-contract (ja, die had hele mooie mee). Dan
heeft West een lastige start; geen enkele kaart is aantrekkelijk. In het bovenstaande voorbeeld moest
Oost uit en die had het gemakkelijker: een kleine #

De moraal van dit hele verhaal: Paren is Oorlog. Bemoei je eens wat vaker met het bieden. Dat pakt
niet altijd goed uit, maar in ‘the long run’ is het wel winnend bridge. Anders gezegd: accepteer dat

je af en toe een slechte score hebt, maar laat je daardoor niet weerhouden. Als dat allemaal moeilijk
is, bijvoorbeeld omdat je hart dat niet aankan (al die stress van af en toe een slechte score), blijf dan

rustig zitten en geef ze maar die free run

Mike Reuser



