
Verkeerde hand 
Het was een bijzonder gezellige avond. Volgens een aantal mensen die mij vaker van 
waardevolle adviezen voorzien zou ik het daarbij moeten laten. 
 
Dat had ik ook graag gedaan, maar... (die "maar" voelde iedereen natuurlijk al aankomen) de 
agenda van het spel van de week had mij deze zevende november aangewezen als 
stukjesschrijver. En aangezien die datum niet in mijn vakantie viel en mijn naam na vier 
maanden eindelijk correct op het overzicht stond, kon ik daar niet mijn onderuit komen. Het 
voelde na de 39% wel een beetje als strafwerk of in het beste geval huiswerk. 
 
Was er nog een interessant spel bij? Jazeker! Spelletje 22 was razend interessant: 

 
Het bieden in NZ begon met 1♠ - 1SA (forcing) en toen zat een sans-contract al meteen in 
de verkeerde hand. 
Zuid, die later 3SA en 4SA bood, had dat alleen even niet in de gaten en bood in de 
veronderstelling dat ruitenheer beschermd was 6SA i.p.v. 6♣ of 6♠. Uiteraard kwam er 
ruitenstart door de heer heen en natuurlijk zat ruitenaas vanavond fout. Drie down en een 
gedeelde nul. Dat was jammer, want er zaten weinig paren in slem dus slem bieden en 
maken was een volle top geweest. Het enige andere paar in slem boekte hetzelfde resultaat 
als wij. Ook daar zat 6SA in de verkeerde hand. De meeste paren zaten echter in 3SA, vrijwel 
zonder uitzondering in de verkeerde hand in de A-lijn. Allemaal forcing sans? 
In de B-lijn en de C-lijn deden ze het stuk beter met in iedere lijn 3x 3SA in zuid. Ik vermoed 
na een praktisch biedverloop als 1♠ - 2♥ - 3SA. 
 
Het spelen is ook nog wel aardig. Veel paren maakten 13 slagen en dat is niet zo vreemd als 
je geen ruitenstart krijgt, want de harten-ruitendwang tegen west gaat eigenlijk vrij 
automatisch. 
Na bv. een klaverstart deblokkeer je ♣AH, steekt over naar ♠A, gooit 3 ruitjes weg op de 
hoge klaveren in noord en daarna speel je de schoppen af. Op de laatste schoppen blijft dit 
over: 
 



 
In noord gaat ♦10 weg en west moet de hartendekking opgeven. De oost die 
(van ♥10xx ♦B9xx)  ♥10 in drieën heeft vastgehouden krijgt van mij een medaille! 
 
Toine Prangers 
 


